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Okkenbroek

Wandelroute van 1.5 km speciaal voor kinderen



Wat leuk dat jullie in Okkenbroek de 14
oermennekes langs 't oermennekespad
komen zoeken! Elk oermenneke draagt een
letter. Verzamel alle letters. Vul ze in op de
laatste pagina. De letters vormen samen een
woord. Maar eerst een stukje geschiedenis.

We starten de oermennekesroute bij Ons centrum. Ons
centrum ligt aan de Oerdijk. De Oerdijk loopt helemaal van
Okkenbroek door tot Lettele en Schalkhaar. In de
middeleeuwen liep hij zelfs door tot aan de poort van Deventer.

De weg kreeg zijn naam vanwege het transport van ijzeroer.
Deze delfstof lag hier vlak aan de oppervlakte en werd vervoerd
naar de ijzermolen in Deventer. Het grootste deel van alle
ijzeroer in Zuid Salland is ongeveer tussen 1700 en 1900
gedolven. Het oer leverde 35-40 procent ijzer en werd
uitgesmolten door toevoeging van kalksteen en houtskool of
steenkool.

Het oer dat in de omgeving bij Okkenbroek werd gevonden
dankt zijn ontstaan aan een uniek natuurlijk proces.

Kwelwater kwam aan de oppervlakte in beekdalen vanuit de
hoge wallen. Dit grondwater had een lange reis door de bodem
gemaakt en daarbij veel mineralen en kalk opgenomen. Daar
waar het water aan de oppervlakte kwam, sloegen de
opgeloste zouten neer en vormden grote oer- en
moeraskalkbanken. Deze banken lagen vlak onder het
maaiveld.

De Oermennekes haalden het ijzeroer uit de grond in
Okkenbroek. Ze spoorden het op met een prikstok, daarna
groeven ze het af werd het geklopt tot kleine stukjes en schoon
gewassen. Over de Oerdijk werden de stukjes ijzeroer met
paard en wagen vervoerd naar de ijzergieterij in Deventer waar
het in grote ovens werd gesmolten om het ijzer eruit te halen.

Van het ijzer werden vele dingen gemaakt zoals ketels, potten,
beitels, bijlen, hoefijzers, scharen, boren, bouten, messen,
spijkers en zagen. Maar ook locomotieven, vuurtorens, en zelfs
fonteinen.



Oermenneke 1.

Wist je dat de Oerdijk de langste straat in de
gemeente Deventer is. Het is maar liefst 11,2
kilometer langs en loopt van Okkenbroek door
Lettele naar Schalkhaar. Heel lang geleden, in de
middeleeuwen, liep de Oerdijk zelfs helemaal tot
aan Deventer. Dat is nog eens 5 km langer.
Hoeveel km was de Oerdijkr toen lang?

Zoek aan de overkant van de Oerdijk het
Oermenneke om de route te vervolgen.

Oermenneke 2.

Zoek aan de overkant van de Oerdijk het
oermenneke om de route te vervolgen. De
straat die jullie oversteken heet Oerdijk
omdat heel lang geleden de oer die in de
omgeving van Okkenbroek door de
oermennekes uit de grond werd gehaald
via deze weg naar Deventer richting de
ijzergieterij Nering-Bogel werd gebracht.
De gieterij is er niet meer, maar het pakhuis staat nog
steeds in Deventer. Misschien herken je de foto hierboven?

Oermenneke 3.

Jullie lopen nu langs een hele brede sloot, de
Soestwetering. Hier kun je niet overheen springen.
Kunnen jullie goed slootje springen? Oefen maar
eens. We doen net alsof er een sloot in de wei ligt
en springen erover heen. 1,2..!

Oermenneke 5.

We gaan nu het Bargeboerberenbos in. Hier leven egels.
Ze eten zich in de herfst helemaal vol met alles wat ze
kunnen vinden, zoals naaktslakken en rupsen. Zo gaan ze
lekker dik de winter in, een periode waarin er weinig eten
voor de egel te vinden is. Zodra het echt koud wordt,
zoeken egels dan ook een rustig plekje waar ze veilig
kunnen slapen. Hebben jullie ook zin in een pauze?

Zoek een lekker plekje en spreid een picknick kleedje uit!

Start

Oermenneke 7.

\Wat staan er veel bomen in het bos, dikke en
dunne. Kies een boom uit, passen je handen
eromheen? Passen je armen er omheen? Zie je
een boom die dikker/dunner is dan deze
boom? Of moet je met meerdere kinderen
eromheen staan? Probeer maar!?

Oermenneke 9.

Bomentikkertje is een leuk spel!. Dat gaat zo: Een kind is
de tikker. De andere kinderen staan bij een boom. Als je
de boom aanraakt ben je vrij. Probeer van plaats te
wisselen met iemand anders maar zorg dat je niet getikt
wordt!

Oermenneke 10.

Oer uit de grond halen was heel zwaar werk. Daarom
zongen de oermennekes veel tijdens de zoektocht naar
het oer. Zo werd het werk wat lichter. Ken jij een leuk liedje
om samen te zingen tijdens je wandeling op zoek naar het
volgende oermenneke?

Oermenneke 11.

Het gebouw rechts aan het eind van het pad is een
smederij. Hier werkt een smid. Vroeger had elk dorp een
smid, hij was een belangrijk persoon in het dorp. Het is
een beroep wat al 5000 jaar bestaat. Wie weet wat de
smid voor werk doet? Hij maakte van ijzer de
gereedschappen die de boer nodig had zoals: ploegen,
schoppen en schoffels maar ook hoefijzers voor de
paarden. Ook maakten ze klokken voor in de kerktoren.

Oermenneke 12.

Links zien jullie de kerk van Okkenbroek. Alle kerktorens
heblben minimaal 1 klok. Ock de klokken werden van ijzer
gemaakt. Hoeveel klokken heeft de kerktoren van Okkenbroek?

Oermenneke 13.

Het laatste oermenneke staat bij het buurtplein aan de
rechterkant van de weg. Hier eindigt het Oermennekes
pad. Op het buurtplein staan leuke speeltoestellen.

Ga ze maar verkennen!

Vul hieronder de letters in die je op de oermennekes
vindt. De 14 letters vormen samen een woord

3 4 5 6 7 8 9o 10 11 12 13 14



Praktische info

Start route: Ons Centrum, Oerdijk 141, Okkenbroek
Lengte route: 1,5 km
Parkeren: (rechts) achter Ons Centrum

Honden toegestaan mits aangelijnd

Let op: de route loopt een stukje over prive terrein, Dat is heel
aardig van de eigenaren dus wees vriendelijk en beleefd.




